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Twaalf Poorten Ritueel 
 
 
Welkom bij het 12-poortenritueel dat het schuim zal zuiveren en verbranden als individu, als groep, 
en zal helpen bij de zuivering van de Antahkarana . 
 
En dus beginnen we, door het licht binnen te halen, via het kruinchakra, ons werk samen, het werk 
van de groep, gedurende de afgelopen eeuw. 
 
En visualiseer dus, aan je voeten, een doos. En stop in die doos de dingen die je niet nodig hebt op 
onze reis samen. En als je terugkomt, zullen die dingen op je wachten. 
 
En dus vragen wij om de bescherming van de Hiërarchie van Licht. 
 
Laat vanuit de 12 punten van de ster het vuur branden. 
Laat de 4 Aartsengelen reageren en hun taak uitvoeren. 
Laat hen hun lot aan de mensenzonen overhandigen. 
 
Laat de Ene terugkeren van die machtige berg en laat het plan uitwerken. 
Laat de Zonnepitri ’s reageren op de oproep van de Initiator. 
Laat de 12 punten samensmelten tot één. 
 
Laat vanaf dat vuur het vuur op zijn loop branden. 
 
Daarom smeek ik u, O Aartsengel van het Noorden. 
Daarom smeek ik u, O Aartsengel van het Zuiden. 
Dus smeekte ik u, O Aartsengel van het Oosten. 
Daarom smeek ik u, O Aartsengel van het Westen. 
 
Laat de Ene Initiator de roep van zijn discipelen horen. 
 
Breng mij je ijzeren staf. 
Breng mij diep je troost. 
Breng mij uw machtige vuur. 
 
Laat de arbeiders gehoor geven aan mijn oproep. 
op mijn aanwijzing hun koers volgen . 
Ik heb alles blootgelegd en mijn bezittingen opzij gezet. 
 
Ik ben klaar voor het werk . 
 
En zo wordt er een ononderbroken cirkel om ons heen geplaatst. 
Wij zoeken de bescherming van onze Ashram. 
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En in de naam van de Wereldleraar 
we roepen de zegen en bescherming aan van de overlichtende Deva's, de Heren van Liefde. 
 
OM, OM, OM 
 
<BEL> 
 
En voor ons, terwijl we als één eenheid van dienst staan, staat een grote muur van licht en vuur. En 
als we door deze eerste muur van licht gaan, valt het vuur op ons en brandt in ons, waarbij het 
schuim en de gedachtevormen die wij zelf hebben voortgebracht, worden weggebrand. 
 
Laat het vuur je omhullen, in je zijn en je zuiveren. 
 
Ik zoek de weg; Ik verlang ernaar het te weten. 
Visioenen die ik zie en vluchtige diepe indrukken. 
 
Achter het Portaal aan de andere kant. 
Ligt dat wat ik thuis noem. 
Want de cirkel is bijna rond en het einde nadert het begin. 
 
Ik zoek de weg, alle wegen die mijn voeten hebben betreden. 
De Weg van Vuur roept mij met een felle aantrekkingskracht. 
Niets in mij zoekt de weg van vrede; niets in mij verlangt naar de aarde. 
 
Laat het vuur woeden, de vlammen verslinden; laat al het schuim verbranden; 
En laat mij door die Poort binnengaan en de Weg van Vuur betreden. 
 
OM, OM, OM <BEL> 
 
Visualiseer het vuur. Dus laat, om je heen, de angsten en de problemen los, en alle zorgen of pijn die 
je misschien koestert, en transmuteer met vuur door wrijving je etherische en astrale lichamen. Voel 
de vrijheid, en hetzelfde geldt voor onze groep, die de rommel heeft verbrand die we onbewust 
creëren door onze dwaasheid, onwetendheid en vergeetachtigheid van de realiteit van het bestaan. 
En laten we dus doorgaan naar het huis van de ziel. 
 
En vóór ons ligt nog een muur van licht en vuur die is gecreëerd door de verbinding tussen de 
monade en het geïncarneerde zelf. Laten we door deze muur van vlammen en licht gaan naar het 
vuur van de ziel. De ziel van het vuur moet het vuur domineren door wrijving, waarbij het schuim 
onze ziel omringt en het licht verlicht en binnenlaat. 
 
Het doel van mijn ziel moet zich manifesteren door middel van verbranding. Dat wat belemmert en 
verhindert moet verdwijnen voor de macht van God. Die kracht ben ik. 
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Daarom bewandel ik de weg naar de Burning Ground. Deze belemmeringen verdwijnen. Mijn wil is 
één met de grote wil van God. Die wil is vandaag de dag de mijne op de gebieden van de Aarde. Het 
leidt tot dienstbaarheid en de groep van mijn meester. Daarom bewandel ik de Weg van 
Dienstbaarheid na het Feest van de Verbranding. 
 
Ik wijd mij aan het doel van het plan. Ik heb geen ander doel dan de wil van God. Ik zoek geen andere 
weg dan de weg van goddelijke vervulling. Ik verlies mezelf in de groep die de bevordering van het 
Plan nastreeft. 
 
OM, OM, OM <BEL> 
 
En voor ons ligt nog een muur van licht en blauwwitte vlammen. 
 
En laten we, de één met de ander, door deze muur van licht en vlam gaan naar het vuur van de 
Monade, het elektrische vuur van Shamballa, met in het midden een lichtpunt van blauwwit 
elektrisch vuur. En laat onze levens kanalen worden voor de drie vuren terwijl we in ons dagelijks 
leven incarneren. Laat de vuren helder branden en voortdurend het afval vernietigen dat we uit het 
verleden en het heden hebben opgebouwd en dat we voor de toekomst proberen te vermijden. 
Want het vuur, eenmaal aangestoken, gaat nooit meer uit. En dus hebben we de drie vuren van 
transmutatie zoals uiteengezet in de oude commentaren, die niet alleen betrekking hebben op het 
individu, maar op de groep. 
 
Moge de Vlam van de Ene de smeltkroes van jouw wezen vinden 
Moge de Machtige voortkomen uit de Hoge 
Moge de eeuwige liefde en de inclusieve liefde heersen over alles 
 
Weg draaien 
Laat het Licht Geopenbaard blijven 
Laat de zoeker de roos worden 
 
Moge het tij van de illusie worden gekeerd 
Moge het Grote Werk voltooid worden 
Mogen de Blanken hun ultimatum uitvaardigen 
 
Laat het Ultimatum gehoord worden door degenen die oren hebben om te horen 
Geef hen inzicht en kennis die zij kunnen begrijpen 
Laat ze op de juiste manier en met vrije wil kiezen 
 
En laat door zo te kiezen de Vrede op aarde komen 
 
OM, OM, OM <BEL> 
 
En terwijl we zo gezuiverd staan, herinneren we ons het oude gezegde: ‘Ik ben een allesverterend 
vuur.’ Laten we nu vanuit de vuren naar die grote muur van licht gaan die de verbinding vormt tussen 
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onze groep en onze ashram, en naar de energie van de tweede straal van Liefde-Wijsheid. Laten we 
vrijmoedig stappen, het zuiveren met vreugde in ons hart, terwijl we ons voorbereiden om te helpen 
bij de neerwaartse stroom van licht vanuit onze ashram, de Hiërarchie en de oorsprong van 
Shamballa. 
 
En in de verte is er een lichtpuntje. En hier is het kruispunt de grote aanwezigheid van apparaten om 
te helpen bij de externalisering van het Plan en de evolutie van de mensheid. En we visualiseren de 
miljoenen zielen en monaden die ons omringen. Laten we een beroep doen op de krachten van de 
apparaten om ons te vergezellen in de eenheid van het externaliseringsplan. En visualiseer voor u de 
Grote Devische Heer en avatarische aanwezigheid die onze groep omhult met liefdevolle 
bescherming en dienstbaarheid. 
 
Grote Devic Heer, hoor ons gebed, 
wij roepen uw licht aan zoals geschreven staat. 
De tijd van nood is aangebroken. 
Kom naar voren, o machtige. 
 
Breng uw vurige wijsheid voort. 
Sluit je aan bij de Meesters van zowel engelen als mensen. 
Breng de kelk opnieuw tevoorschijn. 
Kom naar voren, o machtige, beveel ons op aarde. 
 
Giet het water van vreugde voort, 
laat de wateren van de vrede stromen, 
giet het water van genezing uit. 
 
Kom naar voren, o machtige, 
wij, de kinderen van de aarde, roepen u aan, 
o beschermer van goddelijke macht. 
Versla de onreinen en breng de getransmuteerden groot. 
 
Wij roepen u nu aan, in uw aanwezigheid, in al uw glorie, 
kom tevoorschijn, o machtige. 
 
En dus bidden wij tot u: kom! 
En dus roepen wij u aan: kom! 
En dus dienen wij u, kom! 
 
Kom met uw hordes licht, 
Wij smeken u in de naam van de Ene Initiator, 
Hoor onze oproep. 
De tijd is gekomen. 
Het testen is begonnen. 
We verliezen onze angst en omarmen uw eeuwige liefde. 
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Verlicht onze harten met liefde, 
Kom nu tevoorschijn, 
Wees onder ons en leef in ons, wij die proberen te dienen. 
Giet uw licht uit op de aarde, 
O Heer van het leven, kom naar voren! 
 
OM, OM, OM <BEL> 
 
En in de verte is er een lichtpuntje. Het is de poort waardoor we onze ashram binnengaan, en het is 
de poort die het kanaal is voor de energieën die vanuit Shamballa, via de hiërarchie, door onze 
ashram naar de Nieuwe Groep van Werelddienaren en verder naar de mensheid stromen. Het is dat 
Lichtpunt in de Geest van God, het Punt van Liefde in het Hart van God, en het Centrum waar de Wil 
van God bekend wordt. 
 
En laten we dus naar dit spanningspunt gaan, richting de poort van licht. En achter die poort 
bevinden zich miljoenen monaden in een verwelkomende omhelzing, wachtend om ons gezuiverde 
zelf te accepteren in het werk van de Antahkarana , de Regenboogbrug die we proberen te bouwen 
en vanuit de krachten van het licht te verbinden met de geïncarneerde wereld. 
 
En visualiseer dus dat jij en onze groep met pure energie en liefde dat lichtpunt om ons heen 
binnengaan. Meester, accepteer onze groep in uw liefdevolle omhelzing. We herinneren ons de 
woorden van Djwal Khul : 'Langs die straal reist de chela naar het centrale lichtpunt, de Meester in 
zijn Ashham . De Meester wacht. Hij beweegt niet vooruit, maar straalt rustig.” En binnen die Ashram 
staat Koot Hoomi , en aan zijn zijde staan vele ingewijden, waarvan onze leraar er één is. En aan zijn 
zijde staan de Meesters Morya en Rakoczi , alle meesters en ingewijden die samenkomen in de 
synthese om de veruiterlijking tot bloei te laten komen. En we worden gebaad in helder, koud licht 
en de volledige afwezigheid van schuim en persoonlijkheid. Het stralende licht komt onze hartcentra 
binnen. 
 
In de verte is er een schitterend helder lichtpunt binnen de rijken van de Hiërarchie, die Shamballa en 
onze Wereldleraar tot uitdrukking brengt. 
 
Binnen de ashram heb ik mijn plaats ingenomen. 
Mijn kleine licht wordt samengevoegd en vermengd met het grotere Licht, want zo kan ik het beste 
dienen. 
Ik sta oog in oog met de Meester en weet dat Zijn Licht en het mijne hetzelfde zijn. 
Ik draai me om en stuur mijn licht de duisternis in 
om een zwerver naar huis te begeleiden. 
 
Geef mij het licht dat ik mag schijnen. 
Laat mij in de hele wereld van tijd en ruimte licht uitstralen, licht creëren, het licht doorgeven. 
En zo de verlichte weg betreden die mijn licht zelf is 
ga het licht binnen en geef het licht terug aan degenen die het nodig hebben, aan degenen waar het 
ook vandaan kwam. 
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OM, OM, OM <BEL> 
 
En zo betreden we de Hiërarchie zelf, waarvan onze ashram een intrinsiek onderdeel is. En we 
visualiseren de grote Antahkarana die zich uitstrekt van Shamballa, naar beneden door de Hiërarchie 
en de ashram, door de poort en de energieën van de tweede straal, en de drie vuren van zuivering, 
zodat wanneer het ons geïncarneerde niveau raakt, het zo puur mogelijk is. wees, de lijn van de 
minste weerstand tegen Licht. Laten we dus de Wereldleraar aanroepen. 
 
Grote Heer van het Licht - Hoor ons gebed. 
 
Wij vóór U komen om service aan te bieden. 
Wij komen voor U een smeekbede aanbieden. 
Wij bieden voor U alles aan wat we zijn. 
 
Wij roepen U en Uw scharen van Licht aan. 
Wij smeken U onze roep te horen. 
Wij bieden U onze intenties aan. 
 
Uit de wereld van de mensheid komt De Roep. 
 
Kom ons helpen in ons uur van nood. 
Kom en leid ons naar Uw Heilig Vuur. 
Kom onze gebroken wereld genezen. 
 
Zoals het geschreven is, zo zal het zijn. 
 
Grote Heer, beveel onze zielen in Uw Leger van Licht. 
Wij plaatsen ons alles voor U. 
Wij, Uw voorhoede, hebben de ogen half gesloten 
Maak ons wakker waar we ook zijn – laat ons niet meer slapen 
 
Laat het licht binnenkomen en de duisternis is verdwenen  
 
Grote Leraar, hoor onze smeekbede. 
Kom opnieuw in ons hart, zodat we Uw wonder mogen kennen. 
Wij roepen U aan in al Uw kracht en liefde. 
 
Heer van mededogen, giet Uw genezende balsem over ons uit, zodat we weer heel kunnen worden. 
Grote Heer, we raken de zoom van Uw kleed aan, zodat we één kunnen zijn met Uw goddelijke doel. 
 
Laten wij U vandaag en voor altijd dienen 
 
Heer, laten wij een kanaal worden voor Uw liefde. 
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Laten wij de duisternis verslaan en Uw glorie binnenlaten. 
 
Grote Heer van het Licht - Hoor ons gebed. 
 
Waar we ooit verdwaald waren, zijn we nu gevonden 
 
Grote Heer 
 
Wij roepen U aan 
 
OM, OM, OM <BEL> 
 
En zo is ons werk bijna afgerond. Het licht stroomt door de Antahkarana naar beneden in een 
verwarde wereld. Laat het de harten van iedereen verlichten en vrede brengen voor de hele 
mensheid, en genezing onder de naties, een einde maken aan het separatisme en het nieuwe 
tijdperk van licht, liefde en vrede initiëren. En laten we nu, met de leiding van licht volledig open, De 
Grote Aanroep reciteren namens de mensheid en alle zielen van elk ras, geslacht, geloof en 
nationaliteit, zodat zij de vrede en liefde mogen vinden bij de Wereldleraar in hen, en de deur waar 
het kwaad woont, voor altijd gesloten. 
 
Vanuit het punt van Licht in de Geest van God 
Laat het licht in de geest van de mensen stromen. 
Laat Licht neerdalen op Aarde. 
 
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God 
Laat liefde in de harten van mensen stromen. 
Moge Christus terugkeren naar de aarde. 
 
Vanuit het centrum waar de Wil van God bekend is 
Laat een doel de kleine wil van de mens leiden – 
Het doel dat de Meesters kennen en dienen. 
 
Vanuit het centrum dat wij het mensenras noemen 
Laat het Plan van Liefde en Licht uitkomen 
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad woont. 
 
Laat Licht, Liefde en Kracht het Plan op Aarde herstellen. 
 
OM, OM, OM <BEL> 
 
En laten we ons dus beginnen terug te trekken uit ons werk binnen de Antahkarana van de 
Wereldleraar, maar het nooit verlaten. Want het blijft voor altijd een deel van ons wezen. En trek je 
zo langzaam terug door de poort van licht om het zelf te incarneren. Keer langzaam terug. Binnenin 
jou zal het licht nooit doven en jouw verbinding is er voor jou om op elk moment te ervaren, niet 
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alleen in groepsvorming zoals we op dit moment hebben gedaan, maar in je dagelijkse leven. Want 
het licht roept je voortdurend. En moge vrede en liefde altijd bij je zijn. 
 
Namaste 
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